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Kerkdienst op Eerste Pinksterdag 28 mei 2023 

 
  



 
VOOR de DIENST 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
Het aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 
We gaan staan en zijn een moment stil voor God.  
 
We ZINGEN Lied 675: 1. 

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja!  

 
Groet en Beginwoorden 
Voorganger :  De Heer is met u allen.                                                                                 
Allen             :  Zijn vrede is met u.   
Voorganger:   Onze hulp is: de Naam van de Heer 
Allen             :  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
Voorganger :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen             :  en niet laat varen het werk van zijn handen.   
 
We ZINGEN Lied 675: 2. 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde  de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods kindren zijn. Halleluja! 

(We gaan zitten.)  
 
 
 
 



Gebed voor de nood van de wereld 
En we ZINGEN aansluitend: Samen in de Naam van Jezus. 

Samen in de Naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer! 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
   

De DIENST van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
Zijn er vandaag kinderen aanwezig?   
 
We ZINGEN Lied 683. 

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest,  
werkt verder aan zijn plan.    
 
Wij weten het nu zonneklaar:  
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen.  
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan.  
 
De wonderen zijn om ons heen,  
ze waaien op de wind. 
’t Is feest vandaag, voor iedereen:  
een nieuwe tijd begint! 

 
 
 



Eerste Schriftlezing: Exodus 19: 16 t/m 20 
 
We ZINGEN Psalm 68: 3.  

 O God, de wonderen die Gij deedt,  
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen.  
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid,  
uw erfdeel dat versmachtte.  
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten.  
 

Tweede Schriftlezing-A: Handelingen 2: 1 t/m 5 
 
We ZINGEN Lied 687: 1. 

Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
dat opstijgt God ten lof.  
 

Tweede Schriftlezing-2: Handelingen 2: 6 t/m 13 
 
We ZINGEN Lied 689: 1 en 2. 

Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest 
gebeurt aan ons vandaag. 
Dat vuur van het begin wij ademen het in, 
Gods Woord dat antwoord vraagt.  
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak 
en baande nieuwe wegen, 
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt 
in mens tot mens ons tegen.  

 
   Het meeste gaat voorbij maar meer en meer wordt Hij 
   de toekomst die ons wacht. 
   Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt, 
   Hij peilt en proeft ons hart. 
   Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende Naam 
   aanschouwen wij van verre. 
   Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud  
   in leven en in sterven. 



Overdenking en korte stilte 
 

We ZINGEN: Lied 184: 1,2,8 en 10 uit Zingende Gezegend.  
In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het Pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort, 
hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
 

Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft - God lof! - een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 
 

De aarde is ons toevertrouwd, 
God strooit ons uit als zoutend zout, 
als licht dat in het duister straalt 
en metterdaad zijn woord vertaalt. 
 
Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
zo laait het vuur van ’t Pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd, 
uw Naam, Heer Jezus, zij geloofd!  

 

Geloofsbelijdenis 
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 

Gebeden en oecumenisch Onze Vader 
Mededelingen 
Inzameling van de gaven 
 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3. 

Dank, dank nu allen God      
met hart en mond en handen,     
die grote dingen doet     
hier en in alle landen,     

             die ons van kindsbeen aan,     
ja, van de moederschoot,    
zijn vaderlijke hand     
en trouwe liefde bood.  
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer,  
de toekomst is zijn rijk.    



Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN 
Meteen daarna ZINGEN we, mel. Lied 634:  

Kracht uit de hoge, vuur van God de Heer,  
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.  
Geef ons taal en teken, spreek door onze mond,  
laat de wereld weten: Christus overwon!  
Kracht uit de hoge, vuur van God de Heer,  
daal op onze hoofden, ja, daal in ons neer.  
 
Storm van de hemel, stem van grote kracht,   
spreek in onze dagen, spreek met overmacht.  
Stort in ons uw vreugde, steek de tongen aan.  
Laat de schepping weten: Jezus is opgestaan!  
Storm van de hemel, stem van grote kracht,  
spreek in onze dagen, spreek met overmacht! 

 
Orgelspel  

 
De kerkenraad van onze Gemeente wenst u en jou 

mooie en gezegende Pinksterdagen. 
 

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door: 
ds. W. Lolkema, voorganger en dhr. P. den Ouden, organist 

 
  
 
  
 

 

 


